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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 

1999 opgericht en is in principe alleen vóór 

Unii llers, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun 

familieleden. De NUV heeft zich voor de periode 

2016-2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid

Saamhorigheid werd in Libanon als een 

groot goed ervaren en is de basis van onze 

vereniging. De NUV ondersteunt dit door 

ontmoetingsmomenten te organiseren of 

te ondersteunen met faciliteiten. SHARING 

MOMENTS! Lid zijn van onze vereniging moet 

voelen als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 

en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt 

de onderlinge band en heeft een duidelijke en 

positieve uitstraling naar onze omgeving. Het 

draagt bij aan de herkenning en erkenning van 

UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL veteranen. 

Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote 

landelijke reünie georganiseerd.

Informatie en communicatie

Het is belangrijk om onze missie op de kaart te 

houden en te bewaren voor de toekomst. De 

NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de 

missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede 

contacten en samenwerking met de pers/media, 

Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanteriebataljon 

RI PJWF, organisaties voor veteranen en 

bijv. militaire musea zijn essentieel. Het 

verenigingsblad Dubbel Vier verschijnt eens 

per drie maanden en wordt breed gelezen! De 

vereniging heeft een eigen website en is actief op 

sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, 

veteranendagen en veteranen in het algemeen 

dragen bij aan verbondenheid. Er is een factsheet 

ontwikkeld met achtergrond en informatie over 

de missie. De ambitie is om in de komende jaren 

te zorgen voor een database met gegevens, 

feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten, 

foto’s van posten en materieel en mensen, etc.

Belangenbehartiging 

Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, 

informeert de NUV instanties zoals Defensie, 

UNIFIL Vereniging

de IGK (tevens belast met veteranenzaken), 

de defensieombudsman, politici, organisaties 

voor veteranen etc. en stelt als dat nodig is de 

specii eke omstandigheden van onze veteranen 

aan de orde. We willen luisteren naar dat wat er 

leeft en goede, functionele contacten hebben 

met onze leden en alle betrokkenen. In de 

komende vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE 

belangenbehartiger van én voor alle Unii llers.

Representatie

De NUV komt binnen haar mogelijkheden 

op voor de belangen van Unii llers. Daarbij 

streven wij naar herkenning, erkenning en 

waardering. Periodiek overleg vindt plaats 

met het Ministerie van Defensie, de Politiek, 

RI PJWF, het Veteranen Platform (VP), het 

Nederlands Veteraneninstituut (NLVi), De Basis, 

gelijkgestemde veteranenorganisaties, het 

VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie, etc.

Herdenken 

De negen oud collega’s, wier namen op het 

UNIFIL monument in Havelte staan, hebben 

tijdens onze missie het hoogste off er gebracht, 

hun leven. Unii llers hebben daar het diepste 

respect voor. Zij en hun families/nabestaanden 

verdienen voor altijd ons respect en onze 

aandacht. Nabestaanden worden meer betrokken 

bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk van 

respect door bij de jaarlijkse herdenkingen in 

Amsterdam, Loenen en bij het Monument te 

Havelte als eenheid of delegatie aanwezig te 

zijn. Betrokken, trots en representatief! Unii llers 

worden in toenemende mate gevraagd om 

te fungeren als erewacht bij een uitvaart met 

veteranen-eer van een overleden Unii ller. 

Ondersteuning

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent 

een nuldelijnsondersteuning component. Het 

NLVi is opgedragen de nuldelijnsondersteuning 

te coördineren en voor de toekomst te 

verankeren. Nuldelijnsondersteuning is steun 

dichtbij, Unii llers die dus andere Unii llers helpen. 

Op de website en in de Dubbel Vier staat een 

overzicht van de landelijke dekking van onze 

nuldelijnsondersteuners.  De ondersteuning krijgt 

nieuwe vormen in de versie 2.0.

Ereleden NUV

Louis Verhoeven 2013

Berry Diestelhof  2016

Hans van Lent      2016

Lid van verdienste NUV

René Vroomman   2017

Henk Schoenmakers  2019

Bestuursleden NUV

Voorzitter (a.i.):  Joop Hoek

voorzitter@unii lvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten

secretaris@unii lvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie (a.i): 

Rob Deckers

penningmeester@unii lvereniging.nl

Lid bestuur (activiteiten): Joop Hoek

activiteiten@unii lvereniging.nl 

Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV

Redactie Dubbel Vier: 

Kees Hendriks en Edward van Mackelenberg

redactie@unii lvereniging.nl

Commissie van Beroep – Fred Krijnen, Marvin 

Kuiper, Jan van Halen

cvb@unii lvereniging.nl 

Webmaster www.unii lvereniging.nl

Bart van Lier, Pieter Mielen, Bert Lammerts van 

Bueren, Dick Bronder en Sjak Neelen

webmaster@uni� lvereniging.nl 

Commissie Project  en Subsidies – Rob Deckers

r.h.j.deckers@ziggo.nl

De activiteiten van de NUV worden mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 

V-fonds.
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Adreswijzigingen

Alleen schriftelijk doorgeven per mail  

aan: penningmeester@unii lvereniging.nl

of per post aan:

Ledenadministratie NUV

R. Deckers

NIJENHEIM 2402 

3704VK  ZEIST

Adverteren in de Dubbel Vier

Ondersteun het werk van de vereniging 

en adverteer in de Dubbel Vier. De Dubbel 

Vier wordt niet alleen thuis door de 

leden van de vereniging gelezen, maar 

is steeds meer te vinden in openbare 

en veteranengelegenheden.  Dat maakt 

het nemen van een advertentie des 

te interessant voor u/uw bedrijf. Laat 

u informeren over de mogelijkheden 

redactie@unii lvereniging.nl en 

penningmeester@unii lvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal

Graag ontvangt de redactie artikelen 

en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het 

aanleveren van foto’s: graag in voldoende 

formaat in verband met de drukkwaliteit. 

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken in te korten of om er 

veranderingen in aan te brengen

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 

noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 

bestuur weer te geven. 

Overname artikelen

Overname van artikelen is toegestaan 

met bronvermelding en toezending van 

een exemplaar aan het adres van de 

secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier

De deadlines voor de Dubbel Vier staan 

vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 2-2021 is 

17 april 2021

Heb jij dat ook wel eens? Dan lees je iets over libanon en dan zo’n l ashback. Jeetje, 

is het ook alweer veertig jaar geleden? Niet dat ik er dagdagelijks mee bezig hoor. 

Maar dan zie je de betrekkelijkheid. Jaren verder en weinig opgeschoten daar. 

Alle intenties en inspanningen ten spijt. Want dat hebben we met elkaar toch 

wel geprobeerd. Iets van betekenis willen zijn voor de vriendelijke bevolking 

en natuurlijk ook voor elkaar indertijd. Dan zie je dat ook vandaag de dag vele 

blauwhelmen bezig zijn met de juiste dingen willen doen. Een kleine verzuchting 

en de hoop dat het echt ooit goed komt voor iedereen!

Voorts blijkt dat een aantal adverteerders niet langer ons lijfblad te ondersteunen. 

Aan alle goede samenwerking komt een eind. Dank voor jullie ondersteuning de 

afgelopen jaren, top! Maar jij, als lezer, werk je als zelfstandige of bij een organisatie 

met blauwe ai  niteit? Laat ze eens kennismaken met ons blad en laat ze contact 

opnemen met ons. Alle hulp is welkom.

Laatst had ik zo’n overpeinzing….

En dan iets geheel anders. Dikke 

excuses voor de late verschijning. Maar 

het was lastig om aan onderwerpen te 

komen. Alle activiteiten zijn uitgesteld 

en dan hebben de maten weinig om 

over te schrijven. Helder. Maar dan een 

soort van noodkreetje op facebook en 

hup, twee artikelen in de pocket en 

eentje alvast voor de nieuwe editie. 

Dank! Denken jullie allemaal aan je 

gezondheid? Het gaat jullie goed.

Kees Hendriks
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Op 2 januari 2021 stierf Sir Brian Urquhart van het 

Verenigd Koninkrijk op 101-jarige leeftijd. Zonder twijfel 

was hij een van de meest invloedrijke en fantasierijke 

VN-medewerkers in de 75-jarige geschiedenis van de 

organisatie. 

Na gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Britse 

leger te hebben gediend, trad Sir Brian in 1945 toe tot de 

Voorbereidende Commissie voor de Verenigde Naties. Met 

een sterke toewijding aan de principes van multilateralisme 

die zijn vastgelegd in het generaal, ontwierp en leidde 

vroege vredesoperaties en behandelde tientallen crises over 

de hele wereld. Sir Brian valt op omdat zijn werk kritisch 

idealisme, oprechte toewijding aan neutraliteit en geloof 

in multilateralisme combineert met pragmatisme. In de 

woorden van Andrew Gilmour, een mentee van Sir Brian en 

voormalig senior medewerker van de VN, "hij was direct, 

oneerbiedig en pretentieloos". Hoewel er veel doordachte 

overlijdensberichten zijn geweest ( The New York Times & 

The Economist, om er maar een paar te noemen), wil ik even 

stilstaan bij zijn staat van dienst in het Midden-Oosten.

In 1972 werd hij benoemd tot ondersecretaris-generaal voor 

Bijzondere Politieke Zaken. Zijn kleine kantoor behandelde 

het werk dat nu verdeeld is over het Departement van 

Vredesoperaties en het Departement van Politieke 

en Vredesopbouw. Hoewel hij de volledige politieke 

Brian Urquhart

inspanningen van de VN onder zijn bevoegdheid had, eiste 

het Israëlisch-Arabische conl ict een aanzienlijk deel van zijn 

aandacht en inspanningen.

Het kantoor van Sir Brian was relatief klein, gezien alles wat 

ze moesten beheren. Hij kreeg een zeer complex en breed 

mandaat en weinig middelen om deze te realiseren. Met 

andere woorden, hij moest meer doen met minder, iets waar 

het VN-systeem al decennia mee te maken heeft. Om ervoor 

te zorgen dat het antwoord van de VN op de Yom Kippoer-

oorlog adequaat was, moest hij een stap terug doen en met 

grote ideeën komen en, bijna tegelijkertijd, in de details 

graven.

Zoals de zittende secretaris-generaal van de VN zei , 

heeft Sir Brian "de norm bepaald voor het internationale 

ambtenarenapparaat: toegewijd en onpartijdig". Zijn carrière 

laat zien hoe belangrijk het is om idealisme en realisme, grote 

ideeën en een scherp oog voor detail te combineren. De VN 

werden goed bediend door Sir Brian Urquhart, en men kan 

alleen maar hopen dat veel senior stal eden de principes en 

waarden belichamen die hij naleefde.
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Voor jullie ligt de eerste Dubbel 4 van het jaar. Wat later dan 

normaal maar dat heeft mede te maken met de tijd waarin 

we leven. We zitten nog steeds midden in de coronatijd en ik 

hoop dat jullie nog steeds in goede gezondheid zijn. 

We hebben elkaar nu al langer dan een jaar niet gezien 

of gesproken en ik mis dat enorm. Incidenteel komt de 

draagploeg nog bij elkaar om een bijdrage te leveren aan een 

uitvaart van een UNIFIL’er of veteraan. Voor en na de uitvaart 

spreken we elkaar en merk je de behoefte om elkaar weer 

eens te zien en te spreken. 

Medio januari heeft het bestuur met enkele UNIFIL’ers en 

ereleden gesproken over de toekomst van onze vereniging. 

Dit was een i jn en constructief gesprek. Besproken is o.a. de 

wijze waarop men het bestuur wil ondersteunen, de lopende 

zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt en de soms 

negatieve uitingen op facebook na diverse publicaties. In 

maart heeft het bestuur nog een gesprek met enkele leden 

van de voormalige adviescommissie gehad echter zonder 

enig resultaat. De leden hebben het bestuur destijds de 

opdracht gegeven om een adviescommissie te benoemen 

die het bestuur gevraagd en ongevraagd zou adviseren. 

Om hier aan de voldoen heeft het bestuur besproken of het 

wenselijk is, om in de relatieve korte tijd voor de ALV, nog 

nieuwe leden voor de adviescommissie te gaan werven. Er is 

besloten om dit niet te gaan doen en dit verder over te laten 

aan het nieuwe bestuur na de ALV/BLV. 

Vanwege corona is het helaas nog steeds niet mogelijk 

om fysiek een ALV te organiseren en het bestuur ziet een 

ALV langs digitale weg met een groot aantal UNIFIL’ers niet 

zitten. Het houden van discussies en het stemmen over vele 

inhoudelijke voorstellen is via MS-teams of ZOOM vanuit de 

praktijk gebleken, niet gewenst. Alle voorbereidingen voor 

een ALV zijn nagenoeg gereed en het bestuur hoopt medio 

juli een ALV te kunnen houden. 

Voorwoord

Het 44 Painfbat. RI PJWF  heeft een nieuwe BA. Bart Lambriks 

zijn vervanger is AOO Arnold Diets en ik kijk er naar uit hem 

in april te ontmoeten tijdens oefening Blauw Koord. Verderop 

in de D4 staat een korte impressie van de stokoverdracht. 

De start van 2021 is een verlengde van de 2020. Toch 

ben ik positief gestemd over 2021. Activiteiten zullen 

worden opgestart zodat we elkaar weer gaan treff en. Ik 

verwacht een constructieve en positieve ALV en dat we met 

nieuwe bestuursleden de draad weer gaan oppakken en 

veteranenland er weer heel anders uitziet. Ik geloof hierin 

en kan niet wachten om jullie en jullie onderling elkaar weer 

te zien en leuke dingen met elkaar te gaan doen. Er melden 

zich nog steeds nieuwe leden aan en bestaande leden doen 

bijvoorbeeld voor de eerst mee met oefening Blauw Koord, 

hoe leuk is dit. Op dit moment sneeuwt het buiten maar de 

zon gaat straks weer schijnen. Lekker in zon met elkaar met 

een biertje…dat gaan we naar toe en ik kijk daar naar uit. 

Met blauwe groet,

Joop Hoek

Voorzitter a.i. 

Nederlandse UNIFIL Vereniging. 
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In de Dubbel Vier stond een mooie foto van het NIMH, de 

zwart wit foto.

Dit was het bezoek van een tweede kamer commissie in op

16, 17 en 18 januari 1980 in plaats van 1979, zoals bij de 

foto vermeld staat.

Ik was daarbij met Kolonel van Genugten, zie ook mijn foto. 

(kijk naar de tafelschikking en de kleding, herkenbaar de dhr 

Nijhof witte vest met twee strepen)

Foto door mijzelf gemaakt, op de rug van links naar rechts, 

dhr Nijhof, Frits Bolkestein, ???, grii  er Beaufort)

(Overzijde, Kolonel van Genugten, mevr Korte -van Hemel, ?? 

en geheel rechts, niet zichtbaar op mijn foto dhr A. Ploeg)

Zie onderstaande bijdrage uit de D4 van 20 januari 1980.

Groet

Gerard
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Voor dinsdag  2 maart 2021 had onze voorzitter a.i. Joop 

Hoek als draagploeg commandant van de draagploeg 

ons gevraagd om de kist te dragen van Martin Kassander. 

Martin had als laatste wens aangegeven om op de 

veteranen begraafplaats in Loenen begraven te worden. De 

draagploeg bestond uit 9 UNIFIL-ers en Joop als draagploeg 

commandant. Deze begraafplaats is helemaal nieuw. We 

verwijzen jullie naar het artikel in de Eregroet die bij de 

Checkpoint december 2020 was gevoegd waarin deze 

opening door onze koning Willem Alexander aandacht 

krijgt. Oh ja en in die Checkpoint stonden ook leden van de 

draagploeg die op een zaterdag 19 september 2020 voor een 

foto shoot bij Monuta in Kerkrade waren uitgenodigd.

Mijn eerste indruk was dat de overheid/defensie kosten nog 

moeite hadden gespaard bij de inrichting van het terrein, 

en de bouw van de aula. Het terrein is nog wel heel erg 

kaal omdat het in de winter is opgeleverd. Over een paar 

maanden zul je het niet meer herkennen met veel groene 

bomen en planten. Het gras zal dan ook ingezaaid zijn. Als 

je een keer in de buurt bent van het Ereveld in Loenen/

Apeldoorn ga er eens kijken.

Na de herdenking hebben nog even een oversteek gemaakt 

naar het Ereveld en de graven van onze gesneuvelde jongens 

bezocht die daar liggen begraven. Met een moment van stilte 

tijdens de eregroet hebben wij ons respect betoond.

Daarna wilden we huiswaarts keren. Op ons pad sprak ons 

een UNIFIL veteraan aan die ook lid is van onze vereniging, 

die zijn dank uitsprak voor het werk welk we als kleine 

draagploeg voor deze grote vereniging verrichten. Daar doe 

je het voor; voor het dankjewel.

  

Sjak Neelen

De erkenning en 

waardering voor militairen 

met de veteranenstatus 

groeit in Nederland. 

Dat verdienen ze ook; 

deze mannen en vrouwen 

hebben over de hele 

wereld actief gestreden 

voor vrede en vrijheid, of 

ze doen dat op dit moment 

nog steeds.
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De erkenning en 

waardering voor militairen 

met de veteranenstatus 

groeit in Nederland. 

Dat verdienen ze ook; 

deze mannen en vrouwen 

hebben over de hele 

wereld actief gestreden 

voor vrede en vrijheid, of 

ze doen dat op dit moment 

nog steeds.
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Edward, onze vliegende reporter, wil heel graag zijn 

verhaal delen. De ervaringen die hij heeft opgedaan 

tijdens de verblijven aldaar, moeten volgens hem 

gedeeld worden. Het helpt anderen, zoals het hem zelf 

ook heeft geholpen.

Waar gaat het over? Opkrabbelen en er weer sterker 

uitkomen. Een verenging die er is voor oud gedienden 

zoals wij. Ik neem jullie mee met mijn ervaringen die ik heb 

opgedaan tijdens het verblijf in Doorn bij mijn vrienden van 

de BNMO, voorheen Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs 

– en Dienstslachtoff ers.

Edward: weet je, het is gewoon i jn om daar te zijn. Die 

vrijdag daarbinnen komen, bekende gezichten zien en weten 

dat er weer een i jn weekend aan zit te komen. Dat geeft 

mij zoveel energie, niet te beschrijven. Maar ik ga het toch 

proberen. Ook ik wil jullie graag enthousiasmeren om kennis 

te nemen van deze organisatie en alles wat zij ons, Unii llers, 

te bieden heeft.

Ik ben nu twee jaar lid. In het begin heus wel schroom om 

daarnaartoe te gaan hoor. Maar een warm welkom doet 

zoveel goed! Heel simpel, je meldt je aan via de site of 

telefonisch. Je kijkt eens rond welke activiteit passend is, je 

plant een weekend of midweek en je laat het over je heen 

komen. Dat mag met partner, zonder partner, het maakt 

ze daar niet uit.

Weet je, je bent met gelijkgestemden, Unii llers onder 

elkaar! Ik heb een soort van kaart. Klinkt gek he, maar ik 

kan dus tien dagen per jaar gebruiken om deel te nemen 

aan allerlei programma’s. Dat kan in een weekend of 

tijdens een midweek. Uiteraard heeft alles een doel, maar 

het is vooral de saamhorigheid, het luisteren naar en 

praten met elkaar. En alles onder begeleiding van i jne 

mensen. 

Die eerste keer, best spannend zo in je eentje. Maar al bij 

binnenkomst word je opgenomen in de groep. Weet je, 

we delen tenslotte een bijzondere periode. Het connecten 

begint!

Het weekend aldaar begint daar in een bijzonder mooi en 

i jn hotel in Doorn. Alles is tot in de puntjes goed geregeld. 

Het slapen, het eten, de kamers, man, wat een ontvangst. 

Vanuit eerste hand, een weekend onder gelijkgestemden.
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Vrijdagavond een beetje chillen, goede 

gesprekken maar vooral een eerste 

relaxte avond. Gezellige bar met wat 

zitjes en een biljart bijvoorbeeld. 

Koetjes, kaljes, waar heb jij gezeten. 

Hoe gaat het met je? Welke activiteiten 

zijn er zoal te doen? Dan op tijd onder 

de wol.

De programma’s zijn divers. Er zijn 

fysieke programma’s zoals wandelen, 

ietsen, etc. maar ook de creatieve 

werkvormen zoals houtbewerken, 

muziek, maar ook gaan we de goede 

gesprekken niet uit de weg. Best wel 

eens confronterend, maar altijd veilig 

en zeer ijn. We hebben allemaal wel 

een verhaal uit libanon. De een wat 

minder mooi, de ander juist heel 

bijzonder, maar we luisteren vooral 

naar elkaar. Want ieder verhaal is net zo 

belangrijk!

Op zaterdagavond is daar tijd 

voor verdere ontspanning. Lekker 

laagdrempelig, jaren 70 muziek, 

spelletje, ik heb zelfs gekaraookt! Maar 

niks moet en alles mag he?

Ook op zondag is daar weer ruimte om 

iets te gaan doen met elkaar of in klein 

gezelschap. Na het afscheid ga ik weer 

met veel energie terug naar huis. Ik 

neem weer wat mee. De opbrengst van 

zo’n weekend bijvoorbeeld. 

Weet je, je bent niet alleen he? Ooit 

kwam ik hier binnen met al mijn 

knelpunten. Als ik nu zie hoe ik erin sta? 

Het heeft mij zoveel meer gebracht. 

Nogmaals; je bent niet alleen!

Edward.

De BNMO (voorheen Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs – en 

Dienstslachtofers) is een vereniging voor (0ud-) geüniformeerden met een, al 

dan niet door hun eigen organisatie erkende, dienstverband – aandoening en 

hun directe achterban. 

In 2020 bestaat de BNMO 75 jaar. In deze 75 jaar heeft de vereniging een 

schat aan ervaring opgedaan in het werken met en voor beschadigde 

(ex-)militairen en hun thuisfront. Maar ook binnen de politie en andere 

geüniformeerde beroepsgroepen (brandweer, ambulancedienst, machinisten, 

gevangenispersoneel e.d.) is steeds meer aandacht voor medewerkers die als 

gevolg van traumatische ervaringen vastlopen in hun werk en hun leven. 

De BNMO stelt zijn kennis en ervaring op dit gebied gaarne beschikbaar voor 

andere geüniformeerde beroepsgroepen. In eerste instantie gaat, naast de 

(ex-)militairen, onze aandacht uit naar de politie. Van daaruit zullen in de 

toekomst de contacten verbreed worden.

11
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Naast het Nationaal Ereveld te Loenen is er nu ook een 

Nationaal Veteranenbegraafplaats. Het was een lang 

gekoesterde wens van velen: een aparte begraafplaats 

voor veteranen. De Stichting Veteranenbegraafplaats 

Loenen en de Oorlogsgravenstichting hebben invulling 

aan deze wens gegeven. De begraafplaats biedt de 

veteranen de laatste eer. Met - indien gewenst - tijdens de 

uitvaart gepaste aandacht voor hun militaire verleden. 

De Nationale Veteranenbegraafplaats heeft een eigen 

ingang en parkeerplaats en heeft plaats voor 900 veteranen. 

Met op elk graf een gelijkvormig gedenkteken, zodat de 

begraafplaats een uniforme uitstraling krijgt. Er is een aparte 

plek voor as verstrooiing en een urnenmuur biedt plaats 

aan 150 tot 250 urnen. Ook de partner van de veteraan kan 

- na overlijden van de veteraan - een plek krijgen in het graf 

of in de urnenmuur.  Bovendien is er een multifunctioneel 

herdenkings-Educatiecentrum aanwezig. 

Op uitnodiging van Monuta, team Bijzondere Uitvaarten, 

heeft de draagploeg van de Unii l Vereniging een uitvaart 

verzorgt met beperkte militaire eer. Het was voor onze 

draagploeg de eerste keer op deze bijzondere mooie plek. De 

foto's geven een kleine impressie van de locatie.  Het was een 

eer om dit te mogen doen voor de nabestaanden. 

Omdat de Nationale Veteranenbegraafplaats naast het 

Ereveld ligt is de draagploeg ook nog langs de graven van de 

gesneuvelde UNIFILLERS gelopen en hebben we deze met 

gepaste eer begroet. 

De draagploeg is altijd op zoek naar vrijwilligers. Mocht je het 

leuk of eervol vinden om lid te worden van de draagploeg 

neem dan contact op via jhoek177@gmail.com. 

                                                                                                                          

Joop Hoek

Commandant draagploeg. NUV

Nationale 

Veteranenbegraafplaats 

Loenen.

12
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VERENIGING VRIJWILLIGERS 

NVBL EN OGS LOENEN OPGERICHT

Loenen, 15 februari 2021 - Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL), Oorlogsgravenstichting (OGS) en de 

Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen (VV NVBL en OGS) tekenen samenwerkingsovereenkomst (SOK)

Op zaterdag 13 februari jl. tekenden genmaj b.d. Theo 

Vleugels (algemeen directeur OGS), Seger van Voorst 

tot Voorst (voorzitter NVBL) en lkol b.d. Johan Bergsma 

(voorzitter van de Vereniging Vrijwilligers NVBL-OGS) een 

samenwerkings-overeenkomst. De ondertekening vond 

plaats in het herdenkings- en educatiecentrum van de 

Nationale Veteranenbegraafplaats en het Nationaal Ereveld 

te Loenen. De NVBL en de OGS zijn blij met de oprichting van 

deze vrijwilligersvereniging. Gedrieën komen zij tegemoet 

aan de wensen van de veteranen, hun naasten en de 

nabestaanden van de oorlogsslachtoff ers. VV NVBL en OGS is 

op 11 februari jl. statutair opgericht. 

Voorzitter VV NVBL en OGS Johan Bergsma: ‘Na 37 jaar te 

hebben mogen dienen bij Koninklijke Landmacht, ik ging 

drie keer op missie, kan ik met recht zeggen dat onze inzet 

in het buitenland tijdens missies een onafscheidelijke band 

tussen militairen tot stand brengt, ongeacht rang of stand. 

En hoe mooi is het dan dat deze kameraadschap ook na het 

leven gecontinueerd kan worden’.  

Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats 

Loenen op 26 november 2020 door Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander is een lang gekoesterde wens 

van veteranen in vervulling gegaan. Het bijzondere aan 

de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen is dat niet 

alleen een militair met de status van veteraan hier mag 

worden begraven, bijgezet of verstrooid, maar ook de 

levenspartner van de veteraan. Komt de levenspartner eerder 

dan de veteraan te overlijden, dan kan hij/zij reeds op de 

Veteranenbegraafplaats begraven, bijgezet of verstrooid 

worden 

De veteranenbegraafplaats ligt naast Nationaal Ereveld 

Loenen, de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse 

oorlogsslachtoff ers: militairen en burgers. Zij verloren 

hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens 

gewelddadige conl icten daarna. Nationaal Ereveld Loenen 

wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting.  
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Als laatste uit de serie “galerij 

der eenjarigen” is in deze 

editie het verhaal van Johan 

Pool, destijds Marechaussee 

geplaatst. Helaas heb ik 

niet alle personen kunnen 

bereiken die in de Dubbel 

Vier van 09-03-1980 stonden 

en stopt hiermee deze Blauwe 

Draad.

Op initiatief van DIC I-9T Ronald E. Kon wil ik als Blauwe 

Draad in de komende edities van Dubbel Vier hem en 

enkele van zijn vroegere collega’s in dienst van Dutchbatt 

interviewen over hun ervaringen als Tolk voor Dutchbatt 

in Zuid-Libanon.

 Ik ben me ervan bewust dat ik deze functionarissen met het 

woord “Tango” uit het internationale spelalfabet voor “tolken” 

of “translators” tekort zou doen. Zij waren gemilitariseerde 

arabisten uit de burgermaatschappij (een enkeling 

reserveoi  cier) met de rang van kapitein, die snel, zonder 

enig loyaliteitsprobleem, binnen de defensieorganisatie hun 

draai wisten te vinden. Zij hadden een veelomvattende taak 

binnen de UNIFIL-missie, maar ook de daarbij passende grote 

bewegingsvrijheid: in de praktijk waren zij, als ogen en oren 

van hun eenheid, ook Military Information Oi  cer (MIO), en 

in het verband van de UN die immers geen vijand had stond 

de “I” dus niet voor “Intel”. Maar hun doel was, in goed overleg 

met de S2, de S3, de bataljons-/compagniescommandanten 

en de contingentscommandant, hetzelfde: met de voor 

acting MIO’s specii eke professionele kennis van en ervaring 

met Arabische taal en cultuur bijdragen aan de uitvoering 

van het UNIFIL-mandaat.

In de periode 1979-1985 (Dutchbatt en DIC) hebben er 

14 tolken in één of meer rotaties dienst gedaan in de 

vredesmacht in Zuid-Libanon. Het was o.a. hun taak om de 

contacten met de Arabischsprekende Libanese bevolking 

en de diverse groeperingen in Libanon te onderhouden. 

Ook werden ze ingezet als liaison oi  cer en humanitarian 

oi  cer binnen en buiten de Area of Operations (AO) voor 

contacten met andere internationale organisaties ter 

plaatse (bijvoorbeeld het Rode Kruis, om gearresteerde en 

gedetineerde Libanezen te traceren). Ze onderhielden mede 

de contacten met de respectieve teams van Observer Group 

Lebanon (OGL) die naast UNIFIL functioneerden en die men 

bijpraatte over hun indrukken van de politieke stabiliteit in 

de regio of over recente (gewelds) incidenten. Het spreekt 

vanzelf dat ze ook spraken met vertegenwoordigers van 

het Israëlische leger, maar ook met Palestijnen, die van 

origine in feite niet tot de Libanese bevolking behoorden. 

Ze droegen het hunne bij aan de briei ngs van bezoekende 

UN-vertegenwoordigers zoals de zojuist overleden 

Brian Urquhart, de Force Commander, bezoekende 

parlementariërs vanuit Den Haag en diplomaten vanuit 

Beiroet en een enkele keer (Nederlandse maar ook Libanese) 

schrijvende journalisten. Hoogtepunten voor het moreel 

waren vanzelfsprekend de hartverwarmende bezoeken van 

de BLS of andere Defensievertegenwoordigers uit Den Haag.

Dat Defensie destijds in Libanon oi  cieren in dienst had die 

de landstaal spraken en daarin aanspreekbaar waren is een 

unieke –ook internationaal aansprekende- aanwinst geweest 

die het dankzij ieders inzet prestigieuze functioneren van 

Dutchbatt binnen en buiten de AO enorm heeft geholpen!

In de volgende editie van Dubbel Vier onder de titel “Tolking 

Heads in Libanon” het eerste interview.

Met dank voor deze introductie aan Ronald E. Kon.

Gerard van Leeuwen
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Namens de redactie wil ik Gerard ontzettend bedanken voor zijn vele inzendingen die allen betrekking hadden op een 

kleine groep personen die vanaf de aankomst van de kwartiermakers in februari 1979 en de aankomst van de hoofdmacht 

in maart 1979, één jaar hebben gediend voor UNIFIL. Dit naar aanleiding van de rubriek “galerij der eenjarigen” uit de 

Dubbel Vier van 09 maart 1980.Stuk voor stuk mooie artikelen van hoog niveau. En wat ben ik blij dat er een mooi vervolg 

op gaat komen! Een serie in t verschiet die Gerard aan het voorbereiden is en die betrekking heeft op de bijzondere 

Uni� llers die wij allen hebben meegemaakt. Onze tolken!

Gerard, dank voor je grote inzet en � jn dat je met een volledig nieuwe serie ons gaat verblijden. Voor en door de 

Libanongangers, en zo hoort het!

Redactie, Kees Hendriks

Mijn naam is Johan Pool en ik ben in Libanon geweest 

van begin maart 1979 tot begin maart 1980.

Mijn rang was destijds marechaussee der 1e klasse 

en was beroeps en zat dus op de brigade van de 

marechaussee. Na een week of zo werden er mensen 

gevraagd voor het hoofdkwartier in Naquoura en 

natuurlijk leek het mij wel wat, want ik werk graag 

internationaal. Voor wij vertrokken naar Libanon werd 

al gevraagd of wij wel een jaar naar Libanon wilden en 

het antwoord was ook hierop natuurlijk ja (ik wist wat 

het was om een jaar van huis te zijn als militair, ik was 

namelijk ook al een jaar als dienstplichtig soldaat naar 

Suriname geweest). 

In Libanon werd na een bepaalde periode, na een evaluatie 

van de gebeurtenissen, opnieuw gevraagd of we wel een 

jaar wilden blijven en daar ik op het hoofdkwartier zat en 

het goed naar mijn zin had heb ik positief geantwoord. Na 

verschillende beschietingen op het hoofdkwartier kon ik 

tezamen met een Lid van de Franse gendarmerie en een Fiji 

MP naar Netaniya in Israël om daar een mp-detachement 

op te zetten. Na twee maanden ben ik teruggegaan naar 

Naquoura en heb daar ongeveer vier maanden gewerkt en 

daarna nog vier maanden in Beirut. 

Alle plaatsen hadden voor en nadelen. In Libanon 

werkten we hoofdzakelijk overdag maar in Israël was het 

hoofdzakelijk in de avond en nachtelijke uren, dit omdat 

de VN-militairen van het gehele midden oosten veel naar 

Netaniya en Tel Aviv gingen om te stappen. Wij waren 

dus veel onderweg en bezochten regelmatig Tel Aviv en 

Jeruzalem, waar ook mp-posten waren en waar wij contacten 

mee moesten houden. Tevens moesten wij elke maandag 

ochtend naar Naquoura om verslag uit te brengen en onze 

nieuwe orders voor de volgende week op te halen. 

Ik heb geen specii eke gebeurtenissen waar ik vaak aan terug 

denk maar voor ik dit schreef ben ik nog eens gaan nadenken 

wat we eigenlijk allemaal hebben meegemaakt en dan moet 

ik zeggen ik kan er wel een paar boeken vol van schrijven. 

Van beschietingen tot het maken van escaperoutes voor de 

bataljons mochten we moeten evacueren tot het arresteren 

van een Noorse  hulpadministrateur die er vandoor was met 

een bataljonspot en die aan het feestvieren was in Netaniya 

tot het escorteren van het Libanese leger naar hun plaatsen 

in de VN gelederen en een rapport opmaken van een 

Nederlands militair die op een mijn was gereden en waarvan 

de identiteit moest worden vastgesteld door een anatoom 

patholoog in de Amerikaanse Universiteit in Beirut. 

Natuurlijk waren er de normale zaken als elke dag de 

helikopter die vloog tussen Naquoura en Beirut binnen 
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halen en aanrijdingen behandelen, het verliezen van wapens 

in Beirut in de hotels, het escorteren van bezoekers die 

aankwamen op het vliegveld en dan een escorte nodig 

hadden naar een hotel, het escorteren van de Nigeriaanse 

Force commander Erskin naar plaatsen van overleg met PLO 

en andere eenheden in Beirut die partij waren in het gehele 

gebeuren. Natuurlijk hadden wij ook onze uitstappen we zijn 

een keer met een aantal Fransen naar de Sinaï geweest en 

een keer naar de goudmarkt in Damascus en ook konden wij 

een keer met een stel een restaurant afhuren in Beirut 

om eens een keer echt goed te gaan uit eten, maar veel drank 

was er nooit bij want de volgende ochtend kon er weer van 

alles gebeuren.

Na terugkomst uit Libanon ben ik weer gaan werken in 

Nederland op verschillende locaties en 2 jaar op NATO in 

Brussel en in verschillende perioden 11 jaar op SHAPE (een 

militair hoofdkwartier van de NATO) bij Bergen ook in België. 

Ik ben Blijven wonen in België en ondertussen wonen 2 

van de 3 kinderen weer in Nederland. Ik ben na mijn FLO 

gaan werken bij Securitas op de luchthaven bij Brussel 

en heb de aanslagen op de luchthaven en de metro van 

dichtbij meegemaakt, dus mijn portie van schietpartijen en 

aanslagen heb ik hopelijk wel gehad. Mijn vrouw en ik mogen 

heel graag i etsen en doen dit ook regelmatig in binnen en 

buitenland, (binnenland is voor ons België geworden)

Groeten van

Johan Pool

17
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Wij sturen een DV naar de veteranen van UNIFIL NORBATT 

in Oslo, en wij ontvangen daarvoor Norges Eneste 

Veteranmagasin “VETERAN”.  Of te wel letterlijk vertaald 

zonder zich op de borst te kloppen “het enige veteranenblad 

van Noorwegen”. We hebben al vaker artikelen gezien in 

de Noorse taal die over UNIFIL in Libanon gaan van onze 

Noorse wapenbroeders. In maart 2021 stond in dit blad 

weer een artikel en nu over Covid-19 en de geboden hulp. 

Onderstaand een bijdrage van Fred Gallefoss die we met u 

willen delen.

We kunnen Libanon niet redden

Maar misschien kunnen we een beetje bijdragen in de 

broederschap die we dienden als VN-soldaten?

22.000 Noren dienden in de VN-vredesmacht UNIFIL 

tussen 1978 en 1998. Een belangrijke ervaring voor veel 

VN-veteranen. In de loop der jaren zijn er banden tussen 

Libanezen en Noren ontstaan. Banden die tot op de dag 

van vandaag worden onderhouden, zowel via Noren 

die op vakantie naar Libanon afreizen. En vergeet als 

laatste niet door contact via sociale media. In het nieuwe 

jaar 2021 hebben we ervaren dat ziekenhuizen en de 

gezondheidsdienst overbelast waren en dat zelfs simpele 

levensreddende hulp niet beschikbaar was. Hier zou je 

pagina omhoog en pagina omlaag kunnen schrijven over de 

situatie. Maar de aanmoediging moet zijn dat je de moeilijke 

situatie leert kennen waarin Libanon zich nu bevindt.

Veel VN-veteranen die in Libanon hebben gediend, willen 

helpen En we zijn al lang aan het kijken hoe we hulp kunnen 

organiseren, en VN-veteranen de kans kunnen geven om bij 

te dragen. Het uitgangspunt was dat we Libanon niet kunnen 

redden, maar misschien kunnen we een beetje bijdragen 

aan land waar we dienden? Via Veterannett (Norway) werd 

eind januari 2021 een geldinzamelingsactie gelanceerd om 

zuurstof concentrators aan te schaff en. Dit zijn machines die 

Ons bestuur heeft contacten 

over de hele wereld met 

betrekking tot veteranenzaken

hun eigen zuurstof produceren en die cruciaal kunnen zijn 

voor patiënten die een zuurstofbehandeling nodig hebben 

door besmetting met Covid-19.

Er werd ook gevraagd om saturatiemeters die aangeven of 

een persoon behandeling met zuurstof of idd nodig heeft. 

Behandeling met zuurstof kan nodig zijn in een aantal andere 

contexten. Het kan het verschil maken dat de dorpen over 

deze apparatuur beschikken. En bijdraagt aan een betere 

paraatheid en cruciaal is om levens te redden.

In een tijdsbestek van een maand verzamelde veteranen 

ongeveer NOK 125.000 (€ 11.900) in. Daarmee hebben 

Noorse VN-veteranen er in bijgedragen dat eind maart 2021   

18 zuurstof concentrators en 36 oximeters zijn afgeleverd 

in «Noorse dorpen» in Zuid-Libanon. De feedback geeft 

aan dat alle machines op zijn, en terecht zijn gekomen 

bij personen in nood. Vaak direct nadat de machine al in 

het dorp is overgedragen. Als je meer wilt lezen over de 

inzamelingsactie, video's bekijken van degenen die machines 

hebben ontvangen en meer, ga dan naar veteranbutikken.no, 

onder «blog».



19

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Beste Redactie,

in de laatste DubbelVier staat op pagina 20 bij het verslag van de Sunset March een storende fout die mijns inziens absoluut in 

volgende editie moet worden gecorrigeerd.

De oversteek van de waal (Operatie Market Garden, 20 September 1944) door 26 canvas roeibootjes door de Amerikanen 

(82nd Airborn, 48 doden) vond (en dus ook de Sunset March) plaats in Nijmegen. Tot twee keer toe wordt in dit verslag 

geschreven dat het bij Arnhem is.

Graag corrigeren want als geboren en getogen Nijmegenaar en Sunset March loper moet ik hier natuurlijk op reageren.

Groet Ivo

Beste Ivo, en gelijk heb je natuurlijk. Die zal zeker worden gecorrigeerd hoor.

Vriendelijke groeten

Kees Hendriks

De sunset march wordt in Nijmegen gelopen,bij de nieuwe brug de  "oversteek" als eerbetoon aan  de 82 airborne Div. In het 

stuk van Sjak Neelen wordt gesproken over Arnhem, dit is niet juist. Dit ter informatie. 

Mvg.  Henk Verhaaf.

Veenendaal
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Rob Moerman, oud-Unii ller, bood  in een Unii l groep 

van Facebook, de werving-poster aan die hij al jaren had 

hangen, maar na de laatste verhuizing lag te stof happen. 

Wie wil deze poster, was de topic; Er werd massaal 

gereageerd, allerlei redenen waarom hij of die en waarom 

daar heen moest. Dat zag ik en kwam op het idee om deze 

topic in een goede oplossing te gieten. Mijn contact bij HCM 

te Mijdrecht kwam daar goed van pas. De eigenaar Jurgen 

Blom sprak ik of deze poster gescand kon worden en digitaal 

te updaten? En vervolgens op een of ander platform verdeeld 

kon worden? Dat vond hij een pracht idee en regelde dit. 

Inmiddels was Rob ook getriggerd en stond in contact met 

het VI. Toch koos hij voor het idee met HCM, de poster ben ik 

bij Rob thuis gaan halen met de volgende afspraak; 

Een scan maken het origineel gaat naar de traditiekamer van 

het 43ste ! 

5 dagen later; Vandaag een replica van de originele Unii l 

poster uit begin 80 jaren, mogen overhandigen aan Rob. De 

originele poster is gescand en bewerkt om deze vervolgens 

te reproduceren. De poster was indertijd een onderdeel van 

Defensie voor werving voor de VN operatie in Libanon. De 

originele poster, ruim 40 jaar oud, is door Rob ter beschikking 

gesteld aan de traditiekamer van het 43e. Rob is ook een 

Libanonganger (commandant bovenposten) en sinds kort 

weer werkzaam in het leger in de rang van Luitenant-Kolonel. 

Omdat er veel vraag is naar de replica van de poster, kun 

je deze nu bestellen voor een bedrag van € 12,50 inclusief 

verzendkosten. De poster wordt geprint op een formaat 50 x 

70 cm op een mooi stevig papier en verzonden in een koker. 

(binnen Nederland) Het printen en versturen wordt verzorgd 

door Handling Company Mijdrecht; belangstelling? Mail 

naar planning@handlingcompany.nl en vermeld in de mail je 

naam, adresgegevens, telefoonnummer en het aantal posters 

dat je wilt bestellen. Niet vergeten te vermelden dat het om 

de Unii l poster gaat! 

Rob had besloten de originele poster aan de traditiekamer 

van het 43e te schenken. Er waren echter veel reacties 

die vonden dat het origineel naar het Unii l museum zou 

moeten. Er kwam echter een oplossing ! Ruud Kloet, ook 

oud Libanonganger, gaf aan in de topic “Arie ik heb ook nog 

een originele liggen”. Met Ruud besproken dat deze naar het 

museum gaat in Arkel van Hans van Lent. Kijk, en alles zal 

reg kom! Rob en ondergetekende hebben van HCM ook een 

afdruk op plexiglas gekregen. Rob gaat deze bij de Staf van 

de Landmacht hangen. 

Arie Zaal

81-5 Charlie!
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En zo is het gegaan...
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Op 11 maart waren een aantal UNiiller’s aanwezig bij de stokoverdracht van Adjudant Lambriks. Overste Vrenken, de BC van 

het 44 Painfbat RI PJWF, opende de ceremonie met een woordje richting de aantredende , maar ook aftredende BA. In zijn dank-

woord werd Adjudant Lambriks (Bart) bedankt voor alles wat hij heeft gedaan voor het regiment, het bataljon en voor de BC 

persoonlijk.  Daarna volgde letterlijk de stokoverdracht, het symbool van het zijn van de Senior Onderoicier van de Comman-

dant. De nieuwe BA is Adjudant Arnold Diets. 

De afgelopen jaren heeft het bestuur van de NUV constructief en in goede sfeer met Bart samengewerkt en is de onderlinge 

band goed te noemen. De samenwerking bij regimentsdagen, de dodenherdenking of oefening blauwkoord zijn daar goede 

voorbeelden van. We zijn Bart daar dankbaar voor. 

Wij wensen Bart veel plezier en succes toe in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een ijne en gezellige samenwerking met 

Adjudant Diets ( Arnold) 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nederlandse UNIFIL Vereniging

namens hen, J. Hoek Voorzitter a.i.

Bestuurslid Activiteiten en Evenementen
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 

veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kun-

nen. Het telefoonnummer is 088 – 334 00 00. De verenigingen, ook de UNIFIL 

Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsondersteuning. Maatjes onder elkaar 

en voor elkaar. Voor een luisterend oor en kameraadschappelijke hulp. Nulde-

lijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

Hieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. 

Zit je verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op met een van ons. 

Je staat niet alleen!

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686

Erik  van Till  Ingen  06-57277057

Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658

Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536

Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692

Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856

Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477

Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753

Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236

Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516

Ico  Jongerden  Overijssel  06-13389920

Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886

Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886

Ruud van den Heuvel Ronde Venen 06-20202966

Léon Heber  Limburg/België 06-53893297

Klaas  Zijlstra  Friesland  06-22011482

Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142

Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939




